
Lieve ouders, lieve kriebels, 

 

  

Hier staan we dan, onze laatste nieuwjaarsbrief is klaar. 

We houden wel afstand, anderhalve meter weliswaar! 

2020 zullen we nooit vergeten, 

Want ‘Corona’ strooide al gauw roet in het eten! 

 

Handen wassen wassen wassen wassen wassen 

Wel minstens 5 keer per dag 

 

Alle kriebels deden het steeds met een lach 

Er is hard gewerkt, er is veel geleerd 

en de kriebels hebben al heel wat boeken gefinaliseerd 

 

Met de digitale klok draaiden we terug naar de 16de eeuw 

waar we Bruegel leerden kennen 

en ons met het speelgoed van toen lieten verwennen. 

 

Op het dorpsplein ontdekten we een zuil 

we leerden over wapenstilstand 

en schilderden prachtige klaprozen met onze losse hand. 

 

We genoten van boeken in de klas 

recht uit onze leestas. 

Ook thuis hebben de kriebels veel luisterplezier gekend, 

wat hebben ze genoten van jullie voorleestalent! 



Ook de ‘MASKED READER’ op school was superfijn 

Ze kregen ons niet klein. 

Het onderwerp, het werkwoord, evenwijdige, snijdende rechten en 

de soorten hoeken. 

deze begrippen zijn niet meer onbekend 

en door elke kriebel in het derde gekend. 

 

Optellen tot 1000 kunnen we AL! 

Aftrekken tot 1000 wordt waarschijnlijk ook een KNAL! 

 

De huiswerkjes en de lessen waren TIP TOP! 

Bravo lieve kriebels en dank je wel lieve ouders! 

Een klopje op jullie schouders. 

 

Je hoort het, er is hard gewerkt, er is veel geleerd 

En 2020 is gefinaliseerd 

Samen maken we 2021 ook top, 

weliswaar, (nog even?) met mondmasker op. 

Elleboogje hier, voetje daar, 

                    We wensen jullie van harte 

                         een gelukkig NIEUWjaar! 
 

                                                                

 

                                            de juffen van het derde leerjaar 


